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Het was 27 december, grijs en droog 
weer met een droog wegdek. 
Toen ik kwam stond er tot mijn 
verrassing al een hele ploeg mannen bij 
de Beddenreus en opvallend veel 
daarvan in clubshirt. De afgelopen weken 
was ik 1 x alleen en 1 x met z’n tweeën. 
Piet Twigt had het over een rustige tocht 
naar de SS Rotterdam  

 
 
en Gerrit van Bodegom mompelde wat 
over oliebollen. Op een of andere manier 
kwam dit allemaal erg geruststellend en 
relaxed bij mij over. (Hoe dom kan een 
mens zijn??) 
Want na een ½ uur zag ik de 
Brienenoordbrug al in de verte, dus ik 
dacht nog, dit wordt inderdaad een 
gemakkelijk ritje! Maar toen kozen we 
een andere richting: op een gegeven 
moment dacht ik de brug van 
Alblasserdam te zien, iemand mompelde 
iets over Oud-Alblas en toen Dedde aan 
kop was, hoorde ik iets over Groningen. 
Borden van Bolnes en IJsselmonde 
vlogen voorbij (we reden dus constant 
30 à 32 km/u), we beklommen de 
vuilnisbelt van Ridderkerk en eindelijk na 
ca 2 uur zag ik weer de 
Brienenoordbrug!  
Nu gingen we er echt naartoe en 
eroverheen. Ik als laatste, maar de 
groep wachtte. En dan op naar de SS 
Rotterdam. 
Helaas viel dat feestje niet mee: men 
vond het niet goed dat we onze fietsen 
mee aan boord namen. Dit werd 
misschien ook uitgelokt door het feit dat 
iemand van ons een rondje op het 
achterdek ging fietsen! Maar goed: de 
fietsen weer naar beneden gedragen, 
toen mochten we ons eigen brood en 

koek ook niet in het restaurant opeten 
(volgens de officiële regels hoort dat 
inderdaad niet) dus ja, betrekkelijk snel 
verlieten we dat schip, nadat we nog 
verschillende prachtige foto’s bij de vlag 
gemaakt hadden. 

 
Daarna ging het nog steeds niet in een 
rustig tempo naar Rhoon naar de 
oliebollenkraam, waar Sjaak Roelse ons 
trakteerde.  

 
En toen op naar huis. Het was een leuke, 
snelle (gemiddeld 24,4 km) 
eindejaarstocht geworden en een mooie 
afsluiting van het jaar. 
Naar mijn idee is het een goed jaar voor 
de club geweest. Veel droge en vaak ook 
mooie dagen. Ik heb niets over 
ongelukken gehoord en ook weinig over 
valpartijen. 
Persoonlijk heb ik ontzettend veel (ca. 
8000 km??) en plezierig gefietst. Veel 
mooie vakanties (Syrië, Z-Limburg, 
Ardennen, Elzas-Vogezen en de Eifel) en 
erg veel ritten met de club. Dat ging 
vaak naar mijn gevoel erg hard. Heel 
vaak een gemiddelde van 25 km over 
een afstand van 80 à 100 km. Dit lukte 
mij alleen maar door achter een rug te 
kruipen en velen waren daarin erg 



bereidwillig. Nogmaals veel dank 
daarvoor en ik wens iedereen (maar 
vooral de leden van de C-groep) een 
leuk en erg gezellig fietsjaar 2012 toe. 
 
Ter informatie voor de C-groep: het is 
Peter van Turenhout en mij gelukt om 
voor bijna het hele jaar door op zondag 
een tocht te maken. Alleen de 
kopmannen zijn nog niet helemaal 
ingevuld. 
 
Henk Boer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


